Deze middag ging het verhaal over: Mozes bezoekt het volk Israél en vlucht daarna.

Mozes groeit als prins op in het paleis van de Farao van Egypte. Farao's dochter heeft hem
immers uit het water van de Nijl gered?! Een prachtige toekomst, vol eer en rijkdom ligt voor
Mozes open. Hier in Egypte kan hij knap en rijk zijn. En toch... Mozes wordt nooit een echte
Egyptenaar. Dat komt, doordat zijn moeder hem in zijn eerste jaren over de Heere God heeft
verteld. Die God is echt machtig en vol liefde! Mozes heeft als kind de Heere lief gekregen, hij
houdt van de God van Israél. In Egypte worden ook wel goden gediend, maar dat ZIJN helemaal
geen goden. Zij kunnen niet helpen, God wel. Mozes wil liever bij God en bij Gods volk Israél
horen, dan voor een tijd de afgoden van Egypte dienen en in dat land de zonden te doen.

Maar Israél, het volk van God wordt slecht behandeld in Egypte. Farao is bang dat het volk veel te
groot wordt, daarom moeten ze heel hard werken. Ze maken stenen en bouwen steden. Als ze
niet hard genoeg werken, worden ze geslagen.

Op een dag gaat Mozes bij de Israélieten werken. Hij houdt van zijn eigen volk, en van de God van
dat volk. Hij gelooft toch echt, dat alleen dat volk gelukkig is, en dat hij alleen gelukkig kan zijn
als hij die God dient. En als hij dan ziet dat een Egyptenaar een Israéliet hard slaat, denkt Mozes:
“Dat mag niet, ik neem het op voor de

Wat kicst Mozes?

1. Kiest hij voor Gods volk? Ze werken als slaven voor de Farao, H H

2. Of kiest hij om een rijke prins te zijn dic woont in het paleis, en les mensen van mijn elgen VOlk’ hetvolk van
krijgt van de knappe Egyplenaren? alr” ii

Klcur de tekening van de slaal 61 de prins waar Mozes voor kiest. Israél!” en h” slaat de Egyptenaar dood.

Zou jij hetzelfde kiezen als Mozes? Maar... Farao komt het te weten en hij wil

Mozes straffen. Daarom vlucht Mozes naar
een ander land, weg uit Egypte. Geen eer,
geen geld, geen rijkdom... maar Mozes
leeft wel met God. En dan ben je echt voor
altijd gelukkig. Nu in het leven, en ook
straks na het sterven.

De leertekst is: Mozes koos liever met
Gods volk slecht behandeld te worden,
dan te genieten van de zonde.
Hebreeén 11 vers 25

Opdracht: Als je de opdracht hiernaast

maakt en de volgende keer (11

februari) inlevert op de club, dan krijg
je een extra spaarpunt!

God helpt Mozes om voor zijn volk te kiezen, En God maakt van
Mozes een Ieider die het volk naar het beloofde land mag brengen.




Als je de Bijbeltekst kunt opzeggen krijg je ook een extra punt!



